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America 
woont samen met vriendin: Amy 
 
 
Bella zat alleen in de keuken de dag nadat de wereld was vergaan. Denkend over wat er 
allemaal gebeurd was, Toen Amy binnenkwam stormen. Ze waren zo blij elkaar weer te zien 
na gisteren. Ze hadden elkaar zo veel te vertellen. Amy vertelde over dat ze haar 
vriendinnen en haar zus kwijt was geraakt en alleen de ramp had moeten doorstaan. Ze wist 
niet eens of ze nog leefden. Ze was kapot, ze wist niet meer wat ze moest doen. Bella wilde 
zo graag helpen maar wist niet hoe. Wat kon ze doen? Haar troosten? Maar wat had ze daar 
nou aan? Ze was misschien haar enige familie haar zus wel kwijt. 
 
Toen werd ik wakker met knallende hoofdpijn. Wat was er nou echt allemaal gebeurd en wat 
was een droom? Ik liep naar Amy’s kamer en zag dat ze lag te slapen. Dus ik ging naar de 
keuken daar was het gisteren allemaal gebeurd of niet? Toen kwam Amy aanlopen ik 
omhelsde haar. Ze vroeg waarom. Toen besefte ik dat het maar een droom was……. 
 
 


