
Opdracht   1:   De   ontmoeting. 
 
Karakters:  
Matilda  
Karen   (mean   girls) 
 
De   ontmoeting   vind   plaats   in   een   klaslokaal   in   high   school.   Ze   zitten   bij   elkaar   in   de 
klas.   Matilda   en   Karen   mogen   elkaar   in   het   begin   totaal   niet.   Matilda   vind   Karen   dom 
en   zou   het   liefste   niet   met   haar   praten   of   in   aanraking   komen.   Karen   vindt   Matilda 
maar   raar,   ze   wil   zo   graag   leren   en   weet   zo   veel   Karen   is   best   wel   jaloers   op   Matilda 
en   ze   krijgen   ruzie.   Maar   later   worden   ze   toch   vrienden. 
 
Een   nieuwe   school   een   nieuwe   start.   Dat   was   voor   zowel   Karen   als   Matilda   het   geval.  
 
Mathilda 
Eindelijk   een   nieuwe   school   met   nieuwe   mensen.   Ze   was   zo   blij   tot   ze   haar   nieuwe   klas 
ontmoet   had.   Het   was   zo   druk,   verschrikkelijk!   Iedereen   praatte   door   elkaar   en 
niemand   lette   op. 
 
Karen 
Wow,   wat   was   dit   een   leuke   klas   zo   gezellig   iedereen   was   aardig.   Ze   had   meteen   al 
nieuwe   vrienden   gevonden.   Alleen   was   er   een   raar   meisje   Matilda   of   zo   iets.   Ze   was 
de   hele   tijd   boos   en   schreeuwde   de   hele   tijd   dat   iedereen   moest   opletten.   Irritant   dat 
was   ze   zeker. 
 
Even   later   in   de   pauze… 
Karen   zat   gezellig   met   haar   vrienden   in   de   aula.   Toen   Matilda   ineens   naar   haar 
toekwam.   Wat   doet   zij   nou   ging   er   in   haar   om.   Toen   Matilda   aan   kwam   begon   ze 
zomaar   tegen   haar   te   praten   over   school   dingen.   En   wat   zij   ging   doen   voor   hun 
project.   Toen   Karen   haar   vriendin   zei:   ‘Wat   doe   jij   hier   en   waarom   praat   je   tegen 
haar?’.   Matilda   werd   meteen   boos   waardoor   er   een   enorme   ruzie   uitkwam.   Waardoor 
ze   eindigden   bij   de   conrector.   Een   kennis   van   Karen.   Matilda   eindigde   met   urenlang 
strafwerk   en   heel   komende   week   corvé.  
 
Karen 
s’avonds   had   Karen   toch   een   beetje   spijt   van   wat   ze   gedaan   had.   Ze   vond   het   heel 
zielig   voor   Matilda   maar   wat   moest   ze   er   aan   doen?Als   ze   haar   excuses   aanbood 
was   ze   al   haar   vrienden   meteen   kwijt.   Waarom   moest   alles   toch   altijd   zo   moeilijk   zijn. 
 
Na   een   nacht   slapen   wist   ze   wat   ze   moest   doen   ze   wachtte   tot   iedereen   weg   was   en 
ging   daarna   haar   excuses   aanbieden.   Toen   dat   zover   was   kwam   ze   er   achter   dat 
Matilda   eigenlijk   heel   aardig   en   gezellig   was.   Ze   waren   zelfs   vrienden   geworden.  


